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En de Wind!

Vandaag, woensdag ga ik weer fietsen. Normaal rijden we met de WoMo groep en
starten we om 09:00 uur maar dat is al verleden tijd.
Door de crisis rijden we #Solo #RideSolo. Op de voor
mij normale tijd stap ik om 08:08 uur op en begin
mijn tochtje, ik had het idee om rond Amersfoort te
gaan maar dan moet ik eerst Waddinxveen uit. Veel
mogelijkheden zijn er niet dus op naar Boskoop en
via het winkelcentrum de Hefbrug over en rechtsaf
de Gallerij op of is het de Voorkade. Zo volg je de
Gouwe tot aan Alphen en elke keer denk ik daar een
goede tijd neer te zetten maar steeds valt het weer
tegen. Vooral het begin heeft een slechte
stratenmaker gehad en het hobbelt zo dat je scheef
op je zadel komt te zitten. Dan kom je bij Scoop een
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restaurant en je bedenkt dat daar het leven ophoud maar niets is minder waar je krijgt
daarna Asfalt dus hup op de pendalen, maar het blijkt een eentonig rot stuk. Nu bij de
containers omhoog tja een pukkeltje van niets maar je levert gelijk 10 kilometer van je
gemiddelde in. Maar nu verder schuin tegen de wind richting Ter Aar althans voor Ter
Aar rechts de Kortenaarseweg op en nu echt de wind tegen. Gelukkig geeft mijn Garmin
genoeg afleiding – nog 2,8KM en er komt een afslag – beter dan over 160KM ben je thuis.
Dus de route in stukjes help wel.

Nu dan de Zevenhovenseweg op en je raad het al naar Zevenhoven, in Zevenhoven weer
rechts af en ..? en tot mijn verbazing zie ik een veld
vol Tulpen. Heb ik een afslag gemist en zit ik al in
Lisse? Nee hoor in Het Groene Hart zijn er dus ook
tulpenvelden.
Gauw een foto gemaakt en weer verder naar het
Noorden, ik bedoel niet richting het Noorden maar
het plaatsje Noorden ik ging immers naar het zuiden.
Via het Woerdense Verlaat naar Breukelen en nog
steeds winkracht 4 tegen. Na Breukelen kregen mijn
benen iets wat rust totdat we weer linksaf gingen
naar Tienhoven en zo richting Hollandsche Rading.
Via een karrespoor en een lang Gravelpad gingen we
richting de bossen en ik bedacht dat dat wel fijn was
om na 40KM even in de luwte te kunnen rijden. Wij
van het Groene Hart hebben altijd de pech van open
polders met veel wind, dus echt wel eens fijn om in een
bosgebied te rijden. En het klopte via Egelshoek en Lage
Vuursche richting Baarn met een lekker tempo alhoewel de
Hoge Vuurseweg behoorlijk oploopt, we noemen dit valsplat
nou vals was het wel. Nu door Baarn en langs de Generaal
waar het lekker pannenkoeken eten is (maar nu even
niet(Carona)) op naar Eenbrugge en Bunsschoten.

Toen ik Baarn uit reed was het weer raak open polders en
windkracht 5 pfff dat was wel even doortrappen. Ik rekende
uit dat ik over 5KM een kwartier over deed dus dat was niet
zo snel. Weer mij Garmin gebruikt en de route in stukjes
gehakt nog even langs Veenhuizen en dan nog 3,7KM en we
zijn in Nijkerk YESS nu zal het allemaal anders worden ik
kreeg de wind steeds meer mee en dat was wel lekker ik had
reeds 75KM achter de rug. Nog even via Driedorp, Appel,
Zwartebroek en Hoevelaken naar Amersfoort en dat was echt het verste punt en zou de
route meer naar het westen gaan. Inmiddels 85KM gereden dus ik dacht eraan om bij
een leuk plekje even te stoppen om een reepje te gaan eten. Nou een leuk plekje kwam
niet zo gauw en pas bij Bunnik was er een parkje met een bankje waar ik even kon
bijkomen. Na een Reep, Gelletje en genoeg gedronken kon ik weer verder richting
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Nieuwegein waar ik op afstand even naar mijn kleinzoon zwaaide. Nu waren we weer op
bekend terrein en is het nog een kilometer of 45 doortrappen. Ook nu had ik de route
laten bepalen door een route planner en het was toch weer verrassend hoe ik richting
Montfoort, Harmelen, Woerden en Bodegraven naar huis geloodst werd en de wind? ja
die had ik soms mee!

Routekaart – 186 kilometer
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